
Vesper 30 november 2025 

De eerste zondag van Advent 

in het 

 ‘Kleine Kerkje in Buurse’ 

 
WELKOM 
 
EEN KORTE INLEIDING 
 
WIJ ZINGEN Lied 443 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Jouw moederschap een zegen, weet dat wel, 
jouw zoon, zo langverwacht, Emmanuel, 
en alle mensen danken jou de eeuwen door; 
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 
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3. Verwonderd kijkt Maria, heft haar hoofd, 
en zegt: voor mij is goed wat God belooft. 
Mijn ziel zingt hoog de Heer en prijst zijn grote naam: 
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 
 
4. Emmanuel, de redder, bracht zij voort 
in Betlehem, die kerstnacht naar Gods woord 
voor allen die geloven zal zij altijd zijn 
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 
 
 
OPENINGSVERS: Heer, open mijn lippen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  S T I L T E 
 
WIJ ZINGEN Lied 449 
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2. Onze hunkerende ogen 
blijven op één doel gericht, 
op de opgang uit den hoge, 
de verschijning van het licht, 
 
3. op zijn lieflijke verschijnen 
in het midden van de tijd, 
in de harten van de zijnen, 
in de wereld wijd en zijd, 
 
4. op de wereldwijde vrede, 
als Hij werkelijk komen zal, 
te beginnen in het heden, 
te beginnen in de stal. 
 
5. Want een kind is ons gegeven, 
want een zoon staat ons terzij, 
op zijn lippen eeuwig leven, 
op zijn schouders heerschappij. 
 
6. Op zijn wonderlijke namen - 
vader, raadsman, vredevorst - 
is ons antwoord ja en amen, 
daar ons hart naar vrede dorst. 
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7. Al zijn namen die wij noemen, 
stralen in volmaakte pracht 
als een tuin vol voorjaarsbloemen, 
als de sterren in de nacht. 
 
SCHRIFTLEZING: Jesaja 2. 1 - 5   
 
WIJ ZINGEN Lied 455: 1. 2. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Het zal geschieden in de laatste dagen 
dat de gezalfde Gods de vrede sticht 
die alle boosheid breekt en doet bedaren, 
om in de Geest des Heren te bewaren 
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wat groeit in groot geduld en in het glanzend licht 
van vaderlijke troost het leed zal dragen. 
 
3. Het zal geschieden in de laatste dagen 
dat de woestijn zal bloeien als een bloem 
en zich verblijdt om de gebaande wegen, 
om vruchten, die, gerijpt in zon en regen, 
vertellen van bevrijding na gericht en doem 
als antwoord op veel levenslange vragen. 
 
SCHRIFTLEZING: Matteüs 24: 32 - 44  
 
WIJ ZINGEN Lied 503 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt. 
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht: 
dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur, 
wordt licht en geleide in ons donkerste uur. 
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3. Hier tussen de schapen is Hem uit het hout 
van bomen uit Eden een kribbe gebouwd. 
Die is deze herder tot eerste tehuis; 
en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis. 
 
4. Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt, 
zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd. 
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht, 
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht. 
 
 
 S T I L T E 
 
WIJ ZINGEN Lied 515 
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2. Wiens heerschappij geen einde kent, 
geen einde kent, 
Hij daalde neer om onze ellend’. 
Halleluja, halleluja! 
 
3. De koningen uit het Oostenland 
het Oostenland, 
vereerden Hem met offerand’. 
Halleluja, halleluja! 
 
4. Die knielden daar in ootmoed neer, 
in ootmoed neer, 
voor ’t kleine kind, hun God en Heer. 
Halleluja, halleluja! 
 
5. Die zich zo diep vernederd heeft, 
vernederd heeft, 
Hij is het die ons ’t leven geeft! 
Halleluja, halleluja! 
 
6. Hij maakt ons door zijn armoe rijk, 
zijn armoe rijk, 
en brengt ons in het hemelrijk. 
Halleluja, halleluja! 
 
7. Zo zinge al wat zingen mag, 
wat zingen mag: 
De Heer zij dank op deze dag. 
Halleluja, halleluja! 
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WIJ ZINGEN Lied 480 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Geen woorden zijn te vinden 
dat ik begrijpen zal 
hoe God als hemels kindje 
moet slapen in een stal. 
U Heer, mijn levensadem, 
het hoogste woord van God, 
vindt minachting op aarde, 
moet slapen in een grot. 
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3. Een mus heeft nog zijn nestje, 
zijn eigen heggentak, 
een zwaluw die wil rusten 
vindt veilig onderdak, 
een leeuw kan zich verschansen – 
moet ik mijn God dan zien 
in stro van iemand anders, 
een stal, zo anoniem? 
 
4. Kom in mijn hart en woon er, 
 
het is geen vreemde plek, 
u zelf hebt mij veroverd, 
blijf in mij toegedekt. 
Ik ben met ziel en zinnen 
geopend, wonderstil. 
Kom, wikkel U, Heer Jezus, 
in diepten van mijn ziel. 
 
VOORBEDEN  
 
 
WIJ ZINGEN Lied 445 
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2. Zo is ons God verschenen 
in onze lange nacht. 
Hij die de engelen dienen 
die eeuwen is verwacht, 
is als een kind gekomen 
en heeft der wereld schuld 
nu zelf op zich genomen 
en draagt ze met geduld. 
 
3. Hoevele zwarte nachten 
van bitterheid en pijn 
en smartelijk verwachten 
ons deel nog zullen zijn 
op deze donkere aarde, 
toch staat in stille pracht 
de ster van Gods genade 
aan ’t einde van de nacht. 
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4. God lijkt wel diep verborgen 
in onze duisternis 
maar schenkt ons toch een morgen 
die vol van luister is. 
Hij komt ons toch te stade 
ook in het strengst gericht. 
Zijn oordeel is genade, 
zijn duisternis is licht. 
 
 
ZEGENBEDE: De Heer schenke ons zijn zegen. 
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WIJ ZINGEN Lied 465 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse 

wenst u een goede Adventstijd, op weg naar Kerst. 

 
 
 
 
 
 
 


